
Treffen de Joodse gewapende groeperingen schuld aan het vluchtelingenprobleem dat ontstond in
1948 in Palestina?

JA

1. Een Joodse staat in Palestina, de oude zionistische droom. Het ultieme doel om die  waar
te maken was om minstens de helft van de plaatselijke Arabische bevolking te laten
vertrekken. Met het verkondigen van de slogan: ‘Palestina, een land zonder volk voor een
volk zonder land.’wisten de zionistische leiders drommels goed wat ze ons wilden laten
geloven. Ze pasten dan ook verschillende methodes toe, om hun ambitie, hun oude droom
te realiseren.. Zo kochten ze stukken land, terroriseerden ze de plaatselijke bevolking en
lieten ze uiteindelijk de oorlog uitbreken.

2. Na 1945, waren de Britten de enige controle op immigratie naar de regio. Dat is de reden
waarom de zionistische groeperingen zich tegen hen keerden. Met een golf van
bombardementen en schermutselingen zorgden de zionisten ter plaatse ervoor dat de
situatie onhoudbaar werd en de  Britten zich terug trokken. Ze werden tevens beloond voor
hun inspanningen; het VN verdelingsplan van 1947, ging er vanuit dat er nog meer migratie
zou zijn en beloonde het Joodse volk met de helft van het grondgebied.

3. Het zionistische leiderschap had plannen voor een onafhankelijkheidsoorlog. De
Palestijnse leiders niet. De zionisten leidden een ondergronds leger op, om het land over te
nemen wanneer de Britten zouden terugtrekken. Het was dit leger dat , met internationale
bevoorrading, het Palestijnse leger versloeg in de lente van 1948. Hierdoor werden de
Palestijnen weerloos, toen de oorlog uitbrak tussen Israël en de omliggende Arabische
landen.

4. In april 1948 werd het plan Dalet gelanceerd door de zionistische leiders ter plaatse. Dit
plan probeerde de versnipperde Palestijnse militaire capaciteiten op de proef te stellen én
riep op tot het verdrijven van de Palestijnen, vooral die Palestijnen die in de gebieden
leefden die reeds onder Zionistische controle waren. Het is dit plan dat de zionistische
troepen bewapende met de vrijheid om zelf te oordelen wie er zich verzette en dus
bijgevolg verdreven diende te worden, met gruwelijke excessen tot gevolg. Binnen de
Joodse gemeenschap ontstond onmiddellijk ontsteltenis over de manier waarop men te
werk ging in het Heilige Land.

5. Aan het einde van de oorlog weigerde kersverse staat Israël de vredesvoorstellen van de
naburige landen te aanvaarden. Hierin werd namelijk vooropgesteld dat de Palestijnse
vluchtelingen het recht op terugkeer moest gegeven worden. Miljoenen Palestijnen zitten
tot op de dag van vandaag vast in Libanon, Syrië, Jordanië. De vluchtelingenkampen zijn
ondertussen permanent geworden en uitgegroeid tot ware steden.
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… Hoewel, zelfs al laten we de ideologische basisideeën van het Zionistisch project naast ons
liggen, ook de voorafgaande massale immigratie van Joden door de Zionistische beweging
vormt, een vooringenomenheid voor de uitzetting van de plaatselijke Arabische bevolking.
Zo vroeg als 20 december 1940, schreef Weitz in zijn dagboek:

‘het moet duidelijk zijn dat er geen plaats is op het grondgebied voor beide volkeren… Als de
Arabieren vertrekken, zal het land groot en ruim zijn voor ons… De enige oplossing is het ‘Land
Israël’... zonder Arabieren. Er is geen ruimte voor compromissen. … Er is geen andere manier
dan de Arabieren te verplaatsen naar de naburige landen, om ze allemaal te verplaatsen,
misschien met uitzondering van hen die in Bethlehem, Nazareth en oud-Jeruzalem wonen. Er
mag geen enkel dorp of (bedoeïenen)stam overblijven. De verplaatsing moet gebeuren in de
richting van Irak, Syrië zelfs Jordanië. Eerst moeten de nodige fondsen gevonden worden… en
alleen na deze verplaatsing zal het grondgebied miljoenen van onze broeders kunnen
absorberen, zal het Joodse vraagstuk niet meer bestaan. Er is geen andere oplossing. (Birth, p.
27) …

Vertaling uit een stuk van Norman Finklestein’s boek ‘Imagine and Reality’ uit 2003,
Hij bespreekt een stuk uit het dagboek van Josef Weitz, directeur van het Joods Nationaal Fonds.

Joods Nationaal Fonds - Wikipedia

https://nl.wikipedia.org/wiki/Joods_Nationaal_Fonds
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De conferentie verklaart dat de nieuwe wereldorde, die zal volgen op de overwinning, niet kan
worden gevestigd op het fundament van vrede, gerechtigheid en gelijkheid, als niet eerst het
probleem van het zonder thuisland zijn van het Joodse volk eindelijk wordt opgelost. De conferentie
dringt erop aan dat de poorten van Palestina worden geopend; dat de Jewish Agency de macht krijgt
over de controle over de immigratie in Palestina en het noodzakelijke gezag om het land op te
bouwen, met inbegrip van de ontwikkeling van onbewoonde en niet-gecultiveerde gebieden; en dat
Palestina wordt gevestigd als een Joodse republiek in het geheel van de nieuwe democratische
wereld.

Dan en alleen dan zal het eeuwenoude onrecht het Joodse volk aangedaan worden goedgemaakt.

De Biltmore conferentie werd gehouden van 6 tot 11 mei 1942 in New York, georganiseerd/bijeengeroepen
als  ‘the extraordinary Zionist Conference’
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In 1947 tekende de VN een verdeelplan uit voor het grondgebied, de oranje delen op de kaart zouden voor
de Arabische bevolking zijn, de blauwe delen voor de bevolking van Joodse origine.
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Dagboek van Ben Gurion, 12 juli 1937:
‘met de georganiseerde transfer van de Arabische bevolking, weg uit de valleien van de
toekomstige Joodse staat, zouden we kunnen bereiken wat we anders nooit zouden kunnen
bereiken… een Galilea zonder Arabieren’

uit: Lucas Catherine, Palestina, geschiedenis van een kolonisatie, p. 2017, EPO, p. 111

Ben Gurion, in een brief uit 1937 aan zijn zoon amos
‘Wij moeten de Arabieren verdrijven en hun plaats innemen, en dit moeten we met geweld
bewerkstelligen.’

10 jaar later, op 3 december 1947 (na de bekendmaking van het verdeelplan van de VN) zette
hij in een toespraak voor de hoogste leden van zijn Mapai-partij (de Eretz Israel Arbeiderspartij)
uiteen:

‘Er zijn 40% niet-Joden in de gebieden die aan de Joodse staat werden toegewezen. Een
dergelijke samenstelling is geen basis voor een stevige Joodse staat. En we moeten deze
nieuwe realiteit in al haar duidelijkheid en ernst onder ogen zien. Een dergelijke demografische
balans trekt ons vermogen om een joodse soevereiniteit te behouden in twijfel… Slechts een
staat met ten minste 80% Joden is levensvatbaar en stabiel.’

uit: Ian Pappe, De etnische zuivering van Palestina, 2008, Kampen, p. 43 en p. 69
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We wensen geen gevechten met gewone mensen die in vrede willen leven, alleen met het leger
en de gevechtstroepen die zich voorbereiden om Palestina binnen te vallen. Daarom… moeten
alle mensen die deze oorlog niet willen en veilig willen zijn vertrekken, samen met hun vrouwen
en kinderen. Dit gaat een wrede oorlog zijn, met geen genade of medeleven. Er is geen reden
waarom jullie jezelf in gevaar moeten brengen.

Vertaling van een flyer, die in Galilea werd gedropt, op bevel van de Hagana.
Bron: Journal of Palestinian studies
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De slag om Haifa, intimidatie en het gebruik van radioboodschappen.
uit: Benny Morris, ‘the birth of the Palestinian Refugee Problem Revised p. 191’
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Plan Dhalet (bron: www.1948.org.uk)

http://www.1948.org.uk
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Deir Yassin (‘het klooster van Yasin’) was een drop in de buurt van Jeruzalem. Het telde 610
inwoners, allemaal Arabieren. Het lag te midden van Joodse kolonies en had een
niet-aanvalspact gesloten met de naburige kibbutzim. De irgun militie moordde het hele dorp uit.
Jacques de Reynier, een Rode Kruisafgevaardigde, arriveerde toen de moordpartij net was
voltrokken:

‘Op zaterdag 10 april krijg ik een telefoontje van de Arabieren; dringend verzoek om meteen
naar Deir Yassin te gaan waar zojuist de hele bevolking is vermoord. Ik hoor dat die sector,
vlakbij Jeruzalem in handen is van de Irgun… Ze [Het Joods agentschap n.v.d.a.]raden mij af mij
er mee te bemoeien. Als ik erheen ga, kan dat het einde van mijn missie betekenen… de
commandant van de Irgunafdeling lijkt niet genegen mij te ontvangen. ten slotte duikt hij toch op
, jong, gedistingeerd, volkomen correct, maar met een eigenaardige glans in zijn ogen, wreed en
koud. Ik leg hem uit dat mijn missie niet die is van rechter of arbiter. Ik wil de gewonden redden
en de doden weghalen. De Joden hebben zich toch verbonden om de Conventie van Genève te
eerbiedigen, dus heeft mijn missie een officieel karakter. Dit laatste maakt hem woedend… ik
arriveer met mijn konvooi bij het dorp. De troep is in veldtenue, met helm. Allemaal jonge
mensen en zelfs knapen en meisjes, tot de tanden gewapend met revolvers, mitrailleurs,
granaten, maar ook met messen die zijn in de hand houden, de meeste nog bebloed. Een jong
meisje, mooi, maar met misdadige ogen, toont mij het hare, dat nog druipt van het bloed. Zij
draagt het met zich mee als een trofee. Dit is de opruimingsgroep, die haar werk zeker heel
gewetensvol verricht… De eerste kamer is donker, alles ligt door elkaar, maar er is niemand. In
het tweede vertrek vind ik tussen de stukgeslagen meubelen, dekens en allerlei puin een paar
lijken, reeds koud. Hier hebben ze de opruiming eerst met mitrailleurs verricht, daarna met een
handgranaat, de rest met een mes, dat is duidelijk te zien. Zo is het ook in de volgende kamer…
Er waren vierhonderd mensen in dit dorp. Ongeveer vijftig zijn gevlucht, drie leven er nog, de
rest is afgeslacht, moedwillig en welbewust. Want zoals ik die constateerde, deze troep ligt
prachtig in de hand en handelt alleen maar op bevel.’

De moordpartij werd niet verborgen gehouden, integendeel, de zionisten gebruikten het nieuws
zelfs in hun psychologische oorlogsvoering. Na deze moordpartijen verlieten de Palestijnen
Tiberias op 19 april, Haifa op 21 april en Jaffa op 4 mei.

Uit: Lucas Catherine, Palestina, geschiedenis van een kolonisatie, EPO, 2017, p. 120-21.

Ook Albert Einstein schreef in december 1948, samen met Hannah Arendt en vele andere vooraanstaande
Joodse Amerikanen een brief aan de New York Times, die het gedrag van de Joodse strijdkrachten zwaar
veroordelen. (zie link)
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Bron: Palestine-Israel action group
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Foto door UNWRA, bron: 1948.org.uk
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Treffen de Joodse gewapende groeperingen schuld aan het vluchtelingenprobleem dat ontstond in
1948 in Palestina?

NEE

1. De Palestijnen zijn gevlucht uit hun huizen, alleen maar omdat er oorlog was. Deze oorlog
werd opgestart door de Arabische leiders die het VN verdelingsplan (1947) verworpen
zonder enig idee te hebben hoe ze dit konden weerstaan of weerleggen. De Joden hadden
dit plan geaccepteerd, maar er kwam een driedaagse staking, er waren vele Arabische
aanvallen op Joodse eigendommen daarenboven ontbrak het aan een bericht van de
Arabische leiders dat dit géén oorlog was, door al die onzekerheden werden ze in een
oorlog gesleept. Daardoor is het onmogelijk hen verantwoordelijk te houden voor het
uiteindelijke winnen van de strijd.

2. Het waren de Arabische leiders er bij die de Palestijnen op aandrongen om hun huizen te
verlaten, opdat de Arabische troepen hun strijd konden voeren tegen de Israëlische
soldaten. Bijgevolg is het maar evident dat wanneer de Arabische legers verslagen waren,
de nieuwe staat Israël haar grenzen niet zou openstellen voor de gevluchtte Arabieren. Ten
slotte waren zij gevlucht in de hoop dat de Joden zouden worden verdreven uit Palestina.

3. Alle oorlogen creëren vluchtelingen en in de context en het licht van WOII, die vele
miljoenen vluchtelingen had gecreëerd is het niet ongewoon, wat de gevolgen waren voor
de Palestijnen in 1948. Nadat het Joodse leger het Palestijnse leger had verslagen in mei
1948, werden de Palestijnen opnieuw omringd door een oorlog tussen het Joodse leger en
een invasie van legers uit de omliggende buurlanden. Het is dan ook niet verrassend dat
velen ervoor kozen om te vertrekken.

4. De daden van sommige Joodse groeperingen hebben zeker en vast bijgedragen aan het
vluchtgedrag van de Palestijnen. Maar dit was te verwachten en te begrijpen. Vele
Holocaust-overlevenden zich aangesloten hadden bij de Hagana, zij vochten voor het
bestaan van de Jodendom in zijn geheel, gezien de Arabische leiders opriepen om de
Joden in zee te laten verdwijnen. Ook werden in sommige gevallen Palestijnse levens
gespaard door de Haganah, die burgers uit het strijdtoneel probeerden te houden.

5. Het klopt dat het Joodse politieke en militaire leiderschap het strategisch militaire ‘Plan
Dalet’ lanceerde in april 1948. Dit plan stelde aan de Joodse troepen voorop om alle
Palestijnse burgers die zich verzetten te verbannen, maar dit was niet van toepassing op
de burgers die meewerkten, noch was dit plan geldig op het grondgebied van Palestina dat
niet aan de Joden was bedeeld in het VN verdelingsplan. Daarom zijn er tot op de dag van
vandaag 1,7 miljoen  Arabieren met het Israëlisch burgerschap.
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Krantenartikels:
De Standaard, 6 en 9
december 1947
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In 1947 tekende de VN een verdeelplan uit voor het grondgebied, de oranje delen op de kaart zouden voor
de Arabische bevolking zijn, de blauwe delen voor de bevolking van Joodse origine. De Arabische delegatie
verlaat onmiddellijk de zaal.
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Reuter uit Lake Success
Hoesseini, de voorzitter van het Hoog-Comité voor Palestina verklaarde aan de UNO: De
Arabieren in Palestina zijn vastbesloten zich met alle beschikbare middelen tegen de maneuvers
om hun land te verdelen of aan een minderheid wegens godsdienstige overwegingen speciale
rechten of een bijzonder statuut te verlenen teweer te stellen.
Zij zullen zich tegen dergelijke schikkingen verzetten met dezelfde ijver als onverschillig wel volk
dat in dezelfde omstandigheden zou doen. Wij geven er ons rekenschap van dat, zo zij zulks
wensen, de grote mogendheden door geweld een dergelijk verzet zouden kunnen smoren.
Die actie zal ons nochtans niet beletten op de bodem van ons dierbaar land de laatste druppel
van ons bloed te storten voor de wettelijke verdediging van iedere duimbreed grond.
De zionisten hebben een aanval campagne op touw gezet dat feitelijk een inval betekent, aldus
Jamal Hoesseini. De godsdienstige, humanitaire of politieke argumenten zijn van weinig belang
en de Zionistische beweging wil slechts door de macht het bewind in handen krijgen in een land
dat haar niet toebehoort.

Uit: De Standaard, 1 oktober 1947
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Brits politieverslag over de evacuatie van Haifa in april 1948
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In een brief aan de Syrische vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties, argumenteerde Jamal
Husseini dat ‘de reguliere (Arabische) legers hebben het de inwoners van het land niet mogelijk
gemaakt om zichzelf te verdedigen, ze hebben hen louter gefaciliteerd om Palestina te
ontvluchten.’
De prominente Arabische leider Emile Ghoury was nog openhartiger. In een interview met de
London Telegraph, in augustus 1948. Ghoury beschuldigde net de Arabische staten voor het
creëren van het vluchtelingenproblemen. Dat deden ook de organisatoren van de protest
demonstraties die bij de eerste verjaardag van Israël werden gehouden in vele dorpjes aan de
West Bank. Ook Sir John Troutbeck, het hoofd van het Britse Midden-Oosten departement, en al
helemaal geen vriend van Israël of de Joden, kon tijdens zijn onderzoeksmissie in Gaza in juni
1949, alleen maar en tot zijn verrassing het volgende vaststellen:
‘de vluchtelingen drukken geen bitterheid uit tegenover de Joden (of tegenover de Amerikanen
of onszelf), maar ze spreken met uiterste bitterheid over de Egyptenaren en de andere
Arabische staten.’

Vrij vertaald uit: Efraim Karsh, Arafat’s War: The man and his battle for Israeli conquest, p. 33.
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Plan Dhalet (bron: www.1948.org.uk)

http://www.1948.org.uk
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